CLOSED EY E

Qb
Z2
oG 2

EN DO WE A

®
— ;; ( [0) o

YOUR SOUL MIGHT KNOW HOW THIS RIVER USED TO FLOW




THEATER

DE BODEM VAN HET BROKOPONDOMEER Tﬁ

Het artwork op de voorkant, een kleurplaat van AMBIGOU, verbeeldt het gebied van het Brokopondomeer in
Suriname. Het toont elementen uit het verleden die niet meer zichtbaar zijn, maar nog altijd voelbaar, zoals
de boomtoppen die boven het water uit steken.
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Het Brokopondomeer, een stuwmeer in het binnenland van Suriname, vormt het decor voor de choreograf-
ische voorstelling Closed Eyes. De voorstelling begint met één van de dansers die afdaalt naar de diepte van
het meer, waar ooit zijn voorouders leefden. Alida Dors bezocht dit meer en Ganzee, het dorp van haar
voorouders dat onder water verdween.
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In 1964 leidde de voltooiing van de Afobakadam tot het onder water zetten van een gebied zo groot als de
provincie Utrecht. Deze dam was gebouwd voor de stroomvoorziening van een aluminiumsmelter. Het doel
was economische groei, maar dit betekende ook het verlies van een thuis voor velen. Dorpen, waaronder
Ganzee, werden overspoeld. Ongeveer 5000 Marrons, gevluchte tot slaaf gemaakte mensen, werden hierdoor
ontheemd. Juist deze mensen, die zichzelf wisten te bevrijden en met wie vredesverdragen gesloten zijn,
hadden geen zeggenschap over eigen grondgebied meer. Met het overstromen van deze dorpen is er veel
verloren gegaan. De verhalen en herinneringen blijven echter bestaan.
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- Bezoek de tentoonstelling Soengoe Kondre / Verzonken Leven in Nieuwe
Instituut, te zien tot 2 juni 2024 in Rotterdam.

-Bekijk de documentaire Andere Tijden: Leven in Koloniaal Suriname.

- Volg het Instagramaccount @saamakanenge_ over Afro-Surinaamse en
Saramaccaanse cultuur.

- Beluister de podcastaflevering van TR Extra met Alida Dors.




